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60 jaar geleden stonden artsen van het Derde Rijk terecht in Nirnberg

entse professoren legden rode loper uit
voor nazi-arts Leonardo Conti

In december is het 60 jaar geleden dat 20 nazi-artsen in Niirnberg voor het
Amerikaanse militaire gerechtshof terechtstonden. De hoofdbeklaagde, Leonardo
Conti, had een jaar eerder zelfmoord gepleegd. Volgens Dr. Yves Louis waren de
banden die enkele vooraanstaande Gentse professoren voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog onderhielden met de nazi's en met Conti veel nauwer dan tot nog toe

vermoed.

ie was die Leonardo
Conti eigenlijk? Hij werd
geboren op 24 augustus

1900 in Lugano (Zwitserland) als
zoon van een Zwitserse vader en
een Duitse moeder. Hij studeerde
geneeskunde in Duitsland en was
in 1918 medestichter van een
antisemitische strijdersbond.
Vanaf 1923 was hij lid van de
paramilitaire Sturmabteilung
(SA), waar hij het tot eerste arts
bracht. In 1933 trad hij vervolgens
toe tot de SS. Conti’s fanatiek
antisemitisme maakte hem mede-
verantwoordelijk voor de joden-
vervolging en de verwijdering
van joodse artsen uit hun prak-
tijken.

T4-euthanasie-
programma

In 1939 werd Conti hoofd van
de Rijksgezondheid (Reichsge-
sundheitsfiihrer) en staatsse-
cretaris van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Onder zijn
leiding werden de gezondheids-
ambten uitgebouwd, die de weg
zouden vrijmaken voor erfelijke
biologische controle en selectie
van de bevolking. Hij was mede-
verantwoordelijk voor gedwon-
gen sterilisaties, zwanger-
schapsonderbrekingen en eutha-

nasie. Vast staat ook dat hij
betrokken was bij proeven op
mensen.

Conti liet zich in wetenschap-
pelijke zin opmerken, al hadden
zijn publicaties vooral een oprui-
end karakter. Om zijn doelstel-
lingen te realiseren, beinvloedde
hij niet alleen het dagelijkse leven
van de artsen maar ook hun oplei-
ding. De basisprincipes van de
nationaal-socialistische wereld-
beschouwing — ‘bloed, eer en
bodem’ — waren ook de maatsta-
ven voor Conti’s werk. Zo leidde
hij in het Rijksministerie het
beruchte T-4 programma voor
euthanasie op kinderen en vol-
wassenen, dat 400.000 slachtof-
fers zou maken. In 1944 werd hij
tot generaal (SS-obergruppen-
fiihrer) bevorderd.

Tribunaal van Niirnberg
Na de capitulatie van Duitsland
moesten de nazi-artsen zich ver-
antwoorden op het artsenproces.
Dat proces had plaats van 9
december 1946 tot augustus 1947
voor het eerste Amerikaans mili-
tair gerechtshof in Niirnberg. Het
was het eerste van twaalf ver-
volgprocessen tegen de belang-
rijkste oorlogsmisdadigers van
het Derde Rijk die voor het

Internationale Militair Gerechts-
hof afgehandeld werden. Leonardo
Conti stond als hoofdbeklaagde
evenwel niet in de beklaagden-
bank. Hij had zich op 6 oktober
1945 in zijn cel verhangen.

Aangeklaagd als organisato-
ren van medische wandaden ston-
den 20 artsen en drie niet-artsen
terecht. Veertien van de aange-
klaagden waren reeds in het pro-
ces tegen de hoofdmisdadigers
als verantwoordelijk aangewe-
zen. Enkele daders waren over-
leden, anderen hadden zelfmoord
gepleegd (zoals Conti) of waren al
in het Dachau-proces veroordeeld.
Als voorbeeld voor de medische
wandaden van het Derde Rijk
werden ondermeer de gedwon-
gen experimenten op mensen
aangehaald. Andere lugubere
wanpraktijken waarvoor de nazi-
dokters werden aangeklaagd
waren het vermoorden van men-
sen met als enige doel een ske-
letverzameling aan te leggen, en
— uiteraard — de euthanasiemis-
daden.

Naar Marburg

Onderzoek heeft uitgewezen
dat de nazi’s reeds viér de Tweede
Wereldoorlog contacten onder-
hielden met Belgische instellin-

Conti tweede van links op de eerste rij in Marburg.

Toespraak van Conti in Marburg.

gen'. Zo woonden de Gentse pro-
fessoren in de geneeskunde Frans
Daels en Raymond Speleers op 4
december 1940 in Duitsland de
herdenkingsfeesten bij ter ere
van Emil von Behring. Die festi-
viteiten vonden plaats in Marburg
onder auspicién van Reichsge-
sundheitsfithrer Conti. Conti zelf
hield er een redevoering die ein-
digde met de woorden van Adolf
Hitler: “Dieser Staat soll nicht
eine Macht sein ohne Kultur.
Auch die Riistung eines Volkes ist
nur dann moralisch berechtigt,
wenn sie Schild und Schwert
einer hoheren Mission ist...” Dat
het niet om een louter weten-
schappelijke aangelegenheid ging,
blijkt uit de foto hiernaast.

'Flihrende
Nationalflamen’

Raymond (of Reimond zoals hij
zelf verkoos) Speleers en Frans
Daels genoten het volle vertrou-
wen van de Duitse bezetter en
werden voor fiihrende National-
flamen (leidinggevende nationa-
listische Vlamingen) aanzien. De
oogarts Speleers was na zijn bal-
lingschap in Nederland terug
naar Belgié gekomen. Na de
Eerste Wereldoorlog was hij ver-

oordeeld voor actieve collabora-
tie met de Duitse bezetter. Die col-
laboratie paste in het kader van
de Flamenpolitik (Duitse bezet-
tingspolitiek naar de collabore-
rende Vlamingen toe). Na de
opening van de Von Bissing
Universiteit (vernederlandste
Gentse universiteit genoemd naar
de toenmalige Duitse gouver-
neur) had hij het een korte perio-
de tot rector geschopt. Dat was
doorslaggevend voor zijn latere
veroordeling.

Na de Belgische capitulatie van
28 mei 1940 intrigeerde Speleers
onmiddellijk om zijn leerstoel
oogheelkunde te heroveren, met
succes want op 13 september
1940 had hij zijn benoeming op
zak. De steun die hij kreeg van de
collaborerende professoren en
van de Militdrverwaltung was
daar niet vreemd aan. Speleers
was op dat moment ook lid van
de ‘raad van leiding’ van het VNV
van Staf De Clercq.

Frans Daels leidde de gynae-
cologische kliniek van de uni-
versiteit. Tussen de twee wereld-
oorlogen was hij actief als Vlaams
nationalist. Dat hij in 1933 naast
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Aula van de Universiteit Gent tijdens de toespraak van Conti.

het ambt van rector had gegre-
pen, zat hem dwars. Eind 1940
werd hij lid van het VNV, waar hij
eveneens tot de ‘raad van leiding’
doorstootte.

De aanstelling van de
Oostenrijkse jood Hans Handovsky
in het Heymans-instituut —eerst
als assistent en later als werk-
leider — was Daels een doorn in
het oog. Handovsky was één van
de 50 professoren die na de
Rijksdag- brand van 1933 aan
de universiteit van Géttingen de
biezen moest pakken. Nog vodr de
Duitsers hun anti-joodse maat-
regelen uitvaardigden, was de
verlenging van Hans Handovsky’s
aanstelling aan de Gentse uni-
versiteit een punt van discussie.
Daels liet Handovsky rechtstreeks

ULB moest deuren sluiten

Hoe anders ging het er in diezelfde periode aan toe aan de
Université Libre de Bruxelles. Dr. André Wynen, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog actief was in het Verzet, herinnert zich
hoe de ULB tijdens de hele duur van de bezetting de deuren moest
sluiten."Op haar raad van bestuur van 14 november 1940
protesteerde de universiteit met klem tegen de ordonnanties
die de bezetter had uitgevaardigd,” weet hij. "Als enige Belgische
universiteit weigerde de ULB de inmenging van de nazi's."
Wynen herinnert zich hoe in diezelfde periode aan de ULB de
weerstandsgroep G ontstond. Jean Burgers, de stichter van 'Groep
G', werd in 1944 in het concentratiekamp van Buchenwald opge-

hangen.

weten ...u moogt van geluk spre-
ken, want ware ik in dit ogenblik
nog bestuurder, ik zou u den toe-
gang tot het laboratorium ver-
bieden?®....

Warme ontvangst

Op 23 juni 1941 bezocht Reichs-
gesundheitsfiihrer Leonardo Conti
de Rijksuniver- siteit Gent. Dat
gebeurde op uitnodiging van de
academische overheden. De ont-
vangst was goed voorbereid en
kan moeilijk als een alleenstaand
en onbeduidend feit beschouwd
worden. De meerderheid van de
professoren van de faculteit
Geneeskunde tekende present.
De toenmalige decaan, Numa
Vlaeyen, hield een weinig aan de
verbeelding overlatende toe-
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spraak: ...wij weten, wat U, bij t
uitvoeren van Uw hoger ambt
hebt verwezenlijkt in zake volks-
gezondheid in het algemeen, in
zake ziekenhuiswezen, lichame-
Iijke opvoeding, herstellingsoor-
den, bescherming van het moe-
derschap, ordening der hulpge-
neeskundige beroepen, enz,
gansch in 't bijzonder....

Conti mocht zich ook verheu-
gen in een ontvangst door de
Gentse commissaris-burge-
meester Elias en een bezoek
aan het Bijlokeziekenhuis. De
Reichsgesundheitsfiihrer en zijn
gevolg beoogden een blijvende
samenwerking met de collabo-
rerende Gentse artsen. Zo
benoemde Conti Speleers tot
expert bij het onderzoek naar

Conti tijdens zijn toespraak in de aula van de Universiteit Gent.

de massamoord op Poolse offi-
cieren in Katyn (Polen). Na de
oorlog werd het bezoek van Conti
aan Gent om uiteenlopende rede-
nen geminimaliseerd. Nochtans
paste zijn bezoek volledig in de
collaboratie die onmiddellijk na
de Belgische capitulatie van 28
mei 1940 begon.

Krijgsraad

Hoe verging het de twee
Gentse professoren na de oorlog?
Frans Daels werd in 1946 bij
verstek ter dood veroordeeld.
Het vonnis werd uitgesproken
door de Krijgsraad in Gent.
Hoewel de doodstraf in 1959
werd omgezet in 15 jaar gewone
hechtenis kwam hij nog dat-
zelfde jaar om gezondheidsre-
denen vrij, zij het onder welbe-
paalde voorwaarden. Raymond
Speleers liep in 1947 een ver-
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oordeling tot 20 jaar buitenge-
wone hechtenis op. Van zijn
voorlopige vrijheid in novem-
ber 1950 kon hij niet lang genie-
ten. Vijf maanden later over-
leed hij in Aalst. De Regent
stelde in 1946 mijn grootvader,
professor Julien Van Canneyt,
aan als zijn opvolger.

Dr. Yves Louis, Gent
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